
 

op zoek naar 
de muntschat 

van Bella Cella 	
  



 

… in Belsele 

Op zoek naar 
de 

muntschat 
van Bella 

Cella 



 

Heel lang geleden 
werd in Belsele een 

echte muntschat 
ontdekt! 

 
Ga mee op zoek 

met de pastoor of…  
de molenaar of … 

de oude Romein of … 
de boer! 

 
Een van hen weet de 
schat         liggen in       
         belsele! 

 
 



 De Pastoor 
 

De pastoor weet veel over Belsele.  
Hij leidt ons rond: 
 

Wist je dat bijnaam van de Belselenaars  
“de klokkenlapper” is? 
 
       
 De kerk van Belsele is al meer 
 dan 1000 jaar oud! 
 Ze noemt de SINT-ANDREAS EN 
 SINT-GHISLENUSKERK . 
 

 
 
 
Achter de kerk staat Een huis sinds 1660. 
 
 

 
 
Reintje de Vos en de wolf Isengrim zaten 
samen op deze bank onder een boom. 
 

 
Bij de pomp aan het gemeentehuis kon men 
vroeger drinkbaar water pompen.  
Nu staan er beelden van twee vrouwen en 
een kindje met een speelgoedbootje. 
 

 
 
De gemeentepomp zit 
onder grond voor het 
gemeentehuis.  
 
 
 

 
   

De pastoor woonde vroeger in deze  
Pastorij.  
Naast de Pastorij ligt de Pastorijwegel. 
Die moet je nu verder volgen want de 
Pastoor weet de schat niet 
liggen! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Molenaar 
 
De molenaar heeft nog geen 
klap van de molenwiek gehad want Hij 
herinnert zich alle molens van Belsele.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
De molenaar kent zelfs de straten die genoemd zijn 
naar deze molens:  
Molendreef, Molenwijk, Bookmolenstraat,, Ossenhoek, 
Molenhoek, watermolenstraat en Gavermolenstraat… 
Maar waar de schat ligt dat weet hij niet! 
 
Jullie volgen best de Gavermolenstraat, misschien ligt de 
muntschat daar. 

	
  

De Roomanmolen	
  

De Gavermolen	
  

de Osmolen	
  

de Koutermolen	
  

de Kloostermolen	
  
De Patershoekmolen	
  

De BOOKmolen	
  
De Puiveldemolen	
  

De molen Smet 	
  



 
 
 



 



 



De Gallo 
Romein 

 
De  Gallo Romein weet 

niet veel over 
Belcele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij weet wel nog veel over Bella Cella. 
  
Bella Cella was misschien de 
naam geweest van de grote 

hoeve en villa die hij 
gebouwd heeft in de 

mierennest. 
 

De Gallo Romein verstopte 
meer dan 1500 zilveren 
munten in een urne onder 
een kromme boom. 
Maar hij is de juiste plaats 
van deze kromme boom 
vergeten… 

 
 
 
 

 
Helpen jullie mee zoeken naar de 
boom? 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De Boer 
 
Toen de spoorweg van Sint-Niklaas 
naar Dendermonde werd 
aangelegd werden er vele bomen 
omgehakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een boer ging hout sprokkelen en vond onder een omgehakte 
boom een kruik of urne. 
Tot zijn grote verbazing had hij een echte muntschat 
gevonden. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dit boekje is van: 



 

Dit boekje kwam tot 
stand in samenwerking 

met: 



 


